
Semmie         de         Boer
(fictief         voorbeeld)

6         maart         2011         -         25         juni         2018

Een         jong         leven,         te         kort         op         deze         aarde,         maar         toch         van         onschatbare         waarde





Semmie

In         Memoriam

Ter         nagedachtenis         van         Semmie         de         Boer
(fictief         voorbeeld)

Lieve         Semmie,         je         was         zo’n         leuke,         lieve         en         spontane         meid         en         moest         zo         vroeg         al         bij         ons         weg
gaan.         In         zo’n         korte         tijd         was         je         zo         belangrijk         voor         ons         en         we         zullen         altijd         aan         je         blijven
denken.         In         alles         wat         we         elke         dag         doen         zal         jij         nog         voor         bij         komen.         We         hopen         dat         je         het         fijn
hebt         en         zonder         pijn         kunt         zijn.

Een         dikke         knuffel         van         papa         en         mama

We         zullen         je         nooit         vergeten



Semmie



Semmie



Condoleances

Condoleances

Gecondoleerd!
Hopelijk         kunnen         jullie         steun         bij         elkaar         vinden.

Marloeke
11         september         2019

Heel         veel         sterkte         aan         alle         nabestaande.
Ik         heb         Semmie         niet         gekend,         maar         zo'n         verlies         gun         je         niemand.

Naomi         van         Maanen
11         september         2019

We         gaan         je         missen         in         de         klas.         Je         had         altijd         hele         leuke         grapjes         en         je         was         de         beste         in         tekenen!

Klas         3b
11         september         2019

Afscheid         nemen         is         met         zachte         handen
wat         voorbij         is,         samenvouwen
en         verpakken         in         kostbare         gedachten
ter         herinnering         aan         haar.

Simone         en         Ellie         van         Wijk
20         augustus         2018



Condoleances

Veel         fijne         herinneringen
Verzachten         de         smart
Voorgoed         uit         jullie         midden
Voor         altijd         in         jullie         hart.

Gerrit         en         Aat         Gerritsen
20         augustus         2018

Soms         gebeuren         er         dingen         die         je         niet         kunt         begrijpen,         dingen         die         je         machteloos         maken.         Wij         wensen         jullie         heel
veel         sterkte.

Familie         Visser
20         augustus         2018

Met         diep         ongeloof         hebben         we         kennis         genomen         van         het         onbeschrijfelijke         lot         dat         jullie         getroffen         heeft.

Desiré         van         Vlakke
20         augustus         2018

Soms         is         er         zoveel         wat         we         voelen         maar         is         er         zo         weinig         wat         we         weten         te         zeggen.

Gecondoleerd.

Irene
20         augustus         2018



Condoleances

Dit         lieve         kleine         mensje         was         jullie         grote         wens.
Hoop         en         verlangen         werd         door         verdriet         vervangen...
Met         liefde         ontvangen,
met         verdriet         weer         afgestaan.

Margreet         de         Jong
16         augustus         2018

Mijn         innige         deelneming         met         het         verlies         van         jullie         kleine         Semmie.
Veel         sterkte         komende         periode.

Marie
16         augustus         2018

Rust         zacht         lieve         Semmie

Elise         en         Teun
16         augustus         2018

Lieve         familie         van         Semmie,

Ik         wens         jullie         heel         veel         sterkte         toe         met         dit         grote         verlies         van         die         lieve         Semmie.         We         gaan         haar         enorm         missen.

Michel         Koenders
16         augustus         2018



Herinneringen

Herinneringen

Mijn         kleine         meid         aan         het         kleuren

Wat         was         je         oma         trots         als         ze         weer         een         tekening         van         je         kreeg.

Iedere         woensdagmiddag         na         school         kwam         je         bij         mij         en         vond         je         niks         leuker         dan         kleuren         met         oma.
Deze         tekening         zijn         me         nu         nog         kostbaarder         dan         dat         ze         al         waren.

Oma         Fransje
6         september         2019

Hartsvriendinnen

Lieve         Semmie,

Jij         bent         mijn         hartsvriendin         en         ik         ga         je         heel         erg         missen.         Ik         vind         het         jammer         dat         ik         niet         meer         naast         je         in         de         klas         kan
zitten         of         met         je         buiten         op         het         plein         kan         spelen.

Emma
6         september         2019



Herinneringen

2016         -         Test         om         prive         te         laten         zien

Dit         is         een         prive         test

Peter
18         maart         2019

Wandelen         met         Semmie

Je         hield         van         wandelen         en         lekker         in         de         plassen         springen         als         het         had         geregend,         daarom         hier         een         leuke         foto         van.
Wat         zal         ik         dit         missen.

Peter
24         juli         2018

Zal         jou         altijd         in         mijn         hart         meedragen

Dit         kussen         heeft         nu         nog         meer         waarde         dan         eerst,         ik         zal         jou         altijd         mee         dragen.         Bedankt         Semmie,         we         zullen         je         nooit
vergeten.

Oma         de         Boer
26         juni         2018



Herinneringen



Het         plezier         van         Semmie

Altijd         al         sterk         geweest

Vanaf         de         geboorte         heeft         Semmie         voor         haar         leven         gevochten.         De         toestand         was         kritiek         maar         ze         heeft         zich         er         doorheen
geslagen         en         heeft         onwijs         van         haar         jeugd         genoten.         Helaas         moest         het         lot         haar         toch         hebben.         Haar         favoriete         bezigheden         in
de         klas         waren         spelen         in         de         poppenhoek         en         kleien         en         ze         had         veel         vriendjes         en         vriendinnetjes.         Haar         leven         was         te         kort         maar
ontzettend         waardevol.

Semmie         met         haar         knuffels
Op         de         dagen         dat         Semmie         thuis         zat         en         niet         naar         school         kon,
knuffelde         Semmie         het         liefst         de         hele         dag         met         haar         knuffels
op         de         bank.

Klein         wolkje         vol         geluk
Als         een         klein         wit         wolkje
gedreven         door         de         wind
kwam         je         even         bij         ons
even         was         je         ons         kind

Ik         kijk         naar         omhoog
en         zie         als         in         een         vlucht
een         klein         wit         wolkje         gaan
langs         de         helder         blauwe         lucht



Het         plezier         van         Semmie



Het         plezier         van         Semmie



Het         plezier         van         Semmie

Deze         vuist

https://youtu.be/So0J2VCchVc

Haar         favoriete         liedje
Als         Ome         Willem         nog         eens         op         de         televisie         te         zien         was         zat
Semmie         voor         de         buis.         Haar         favoriete         liedje         van         Ome
Willem         was         'deze         vuist         op         deze         vuist'.

We         hebben         veel         met         haar         gelachen.



De         hele         uitvaart         gefilmd

Uw         veilige         IN         MEMORIAM         online

https://youtu.be/T4IWc77KMFU

Hier         kan         de         uitvaart         live
worden         gestreamed         of         een
uitvaartvideo         worden         geplaats.





De         hele         uitvaart         gefilmd

Een         jong         leven,         te         kort         op         deze
aarde,         maar         toch         van         onschatbare

waarde


